
Dames en heren, 

 

 

Het bevrijdingsvuur markeert de start van Bevrijdingsdag. 
 
Dit jaar is het een bijzondere Bevrijdingsdag. In de eerste plaats vieren we dat we 75 jaar in vrijheid 
leven. Aan dit jubileumjaar hebben we de afgelopen maanden aandacht besteed, bijvoorbeeld met 
het verzamelen van foto’s uit de oorlog en de verhalen, die erbij horen. 
 
Verhalen van mensen die slachtoffer zijn geworden van het oorlogsgeweld en het menselijk leed dat 
hen of hun dierbaren is aangedaan. Maar ook verhalen over mensen die anderen hebben geholpen, 
soms met gevaar voor eigen leven. 
 
Ook om een andere reden is Bevrijdingsdag dit jaar bijzonder. Door de pandemie zijn wij gedwongen 
om onze vrijheid op een andere manier te vieren. Dit jaar gebeurt dat in eigen kring, binnenshuis en 
digitaal. Thuis, waar we foto’s en verhalen van toen kunnen zien en lezen. 
 
Ook vandaag, tijdens deze crisis, ontstaan verhalen. Ook nu zijn er mensen, vooral zij die werkzaam 
zijn in ziekenhuizen en de zorg, behulpzaam om het leed van de zieken te verzachten. Ook nu soms 
met gevaar voor eigen leven. 
 
Het bevrijdingsvuur symboliseert het leven in vrede en vrijheid. Maar dat niet alleen. Vuur 
symboliseert ook de levenskracht. Met levenskracht hebben velen hun idealen en overtuigingen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog weten vast te houden en uit te dragen. 
 
En ook vandaag, in deze onzekere tijd, symboliseert het de kracht om deze crisis te overwinnen. 
  
Ik wens iedereen een goede Bevrijdingsdag toe. 
 


